In memoriam Dr. A. van Heemert

Na een langdurige ziekte overleed op 14 april 1968 Dr. Anthonie van Heemert,
lector in de propaedeutische wiskunde in de Faculteit der Wiskunde en Natuurwe-
tenschappen. Dr. Van Heemert heeft gedurende vele jaren — hij trad op 1 sep-
tember 1957 in dienst van de Universiteit — een zeer belangrijke bijdrage gele-
verd tot de vormgeving van het propaedeutisch onderwijs in de wiskunde.

De Universiteit is belast met de taak om jonge mensen binnen een niet te lange
tijdsduur, op basis van een nogal primitieve schoolkennis, in aanraking te brengen
met het modeme onderzoek. Bij een geavanceerde wetenschap als de wiskunde le-
vert dit in de aanvangsjaren. grote moeilijkheden op, vandaar dat het welslagen
van een studieprogramma zeer sterk bepaald wordt door de methodiek en de in-
houd van de propaedeuse. De heer Van Heemert was zich de zwaarte van zijn op-
dracht volledig bewust en concentreerde al zijn kennen en kunnen op de verbete-
ring van de didactiek. Hij bezat een uitgebreide kennis van de hedendaagse wis-
kunde, vooral de topologie en de abstracte algebra waren terreinen waar hij zich
thuis voelde; in het bizonder heeft hij in de topologie waardevolle resultaten we-
ten te verkrijgen, waarvan er vele in zijn dissertatie zijn neergelegd.

Maar het waren niet alleen de moderne abstracte stromingen in de wiskunde, die
zijn aandacht hadden, hij was ook zeer geboeid door bepaalde onderdelen van de
klassieke wiskunde, inzonderheid de projectieve meetkunde. Hij ging er enigszins
onder gebukt, dat de vele werkzaamheden, die zijn taak meebrachten, minder tijd
dan wenselijk was overlieten om zich aan zelfstandig onderzoek en studie te wijden
in een omvang, die hij als noodzakelijk beschouwde. Dit werd grotendeels veroor-
zaakt door een groot plichtsbesef. Voortdurend werkte hij aan de. verbeteringen
van zijn colleges en télkenjare bracht hij weer veranderinge aan om zijn onder-
wijs in overeenstemming te doen blijven met de eisen van het moderne onderzoek.
De studenten konden steeds bij hem terecht als ze te kampen hadden met moei-
lijkheden en hij reserveerde veel van zijn tijd voor een ieder, die bij hem om raad
kwam. '

Zijn plichtsgevoel werd gedragen door een diep gefundeerde godsdienstige over-
tuiging. Hij interesseerde zich sterk voor theologische problemen en probeerde
steeds de achtergrond te vinden van de uiterlijke verschijningsvormen van het reli-
gieuze beleven. Vo ©o
Dit besef van niet alleen voor zich zelf te moeten leven deed hem er toe besluiten
ook actief mede te werken aan de opleiding tot de Middelbare Akten aan de Frys-
ke Akademie, hoewel deze activiteit hem weer minder gelegenheid gaf zich te
verdiepen in de literatuur op het terrein dat hem boven al lief was, de wiskunde.
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Verslag van de lotgevallen

Hij was uitgesproken begaafd en universeel, hetgeen mede bleek uit zijn liefde
voor de muziek, die hij niet louter passief beoefende,

Dr, van Heemert zal in onze herinnering voortleven als een gave, onkreukbare
persoonlijkheid, die het leven niet licht opnam, en die als hoogste doel zag zichzelf
in dienst te stellen van anderen.

J. C. H. Gerretsen
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